
 

 
 
ZONDAG 24 december 2023 
De kerkenraad groet u allen bij de kerstdiensten 
24 december, 18.00 uur: kinderkerstfeest 
voorbereid door: de Kindernevendienstleiding 
kerstverhaal: Frouke Zuidema 
organist/pianist:  Diny Kotterer 
 

24 december, 22.00 uur: kerstnachtdienst  
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist:  Jeannette Zuidema 
m.m.v.  Oecumenische Zanggroep ‘Echo’ 
 

25 december, 10.00 uur: kerst 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  Ina Terpstra 
zang: Jeannette Klercq en Hesselina Gelling 
blaasinstrumenten: Gery en Natasja Vermeer 
lector: Janneke Kiesewetter 
 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie in alle bovenstaande diensten is voor 
Kinderen In De Knel - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. 
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood 
en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen 
zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna 
geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de 
oorlog in hun land. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, 
bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun 
kinderen. Daar helpen we ze graag bij. 



 

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp 
bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en 
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. 
Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar 
kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. 
Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 
 De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel:  

❖ bij het kinderkerstfeest: Verduurzaming kerk. 
❖ bij de kerstnachtdienst: Kerkmuziek 

❖ op kerstochtend: Pastoraal werk.  
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Marijke Dekker is afgelopen week in het ziekenhuis in Den Helder 
geopereerd aan haar schouder. Nog niet bekend is waar zij gaat 
revalideren.  
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  
 

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> 
QRcode te scannen.  

 

 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan 
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u 
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 
 



 

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING 4E ADVENT EN KERST  
Hoewel er deze 4e advent geen ochtenddienst is, wilden we toch de 
schikking opmaken en de uitleg aan u doorgeven. 
 
Uitleg schikking: Zondag 24 december – 4e Advent 
Het vierde kwart van de klok is opgevuld. De schikking eert Maria. 
Maria heeft de engel geloofd. Het is voor haar het verhaal van God, 
de God die zij wil dienen 
Ze is zwanger geworden en ze bevalt in een stal van een zoon. 
De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het 
reine en blauw als kleur van het hemelse. 
De klok is verder opgevuld met verschillende groene materialen met 
vruchten, zoals klimop met blauwe bessen als Viburnum en 
klimopbessen. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt. 
 
Symboliek van het materiaal 
De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. De klimop symboliseert 
de trouw van God aan de mensen. De cyclaam symboliseert de 
dienstbaarheid van Maria. De bloem van de cyclaam bloeit naar 
beneden (stamper en meeldraadjes zitten aan de onderkant). 
Daarom symboliseert de cyclaam de dienstmaagd. 
 
Symboliek van de kleur 
Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst.  
Blauw en wit zijn de kleuren van Maria. 
 

Meditatieve tekst 
Ontmoetingen onderweg 
Verdiepen de gedachten 
Maria, meisje, zwanger 
Van hemelse lichtheid 

 



 

Uitleg schikking: Maandag 25 december – 1e Kerstdag 
De klok is klaar. Het is tijd. We zijn samen op weg gegaan naar deze 
dag. De dag dat we ons mogen herinneren dat Jezus is geboren voor 
ons en dat we dat ook mogen vieren. 
Daarom is de hele klok verder opgemaakt met feestelijke materialen 
Symboliek van het materiaal 
De ster verwijst naar alle windstreken, van overal komen we samen 
bij het koningskind. 
Symboliek van de kleur 
Het is feest, licht, dus lichte kleuren en goud en zilver. Hoe feestelijk 
wil je het hebben. 

Meditatieve tekst 
De ster wijst 

De weg naar het kind 
Een hoopgevende toekomst 

 
 
 

OP WEG MET PECH 
U kunt zich voorstellen dat de drukwerkgroep het in de maand december 
extra druk heeft om onder meer de liturgieën voor de vele kerstvieringen, 
de boekjes voor Zanggroep Echo en de brieven voor de Actie Kerkbalans af 
te drukken. En dit naast het reguliere werk zoals de zondagse liturgieën,  
Zondagsbrieven en niet te vergeten het afdrukken van Op Weg. Het 
kopieerapparaat maakte de afgelopen weken overuren.  
Vorige week zaterdag gaf hij er, onder luid protest, de brui aan. Wat een 
pech! Woensdag en donderdag jl. is een monteur vele uren bezig geweest 
om het mankement te verhelpen. Gelukkig kan er nu weer gekopieerd 
worden met als prioriteit de kerstliturgieën en de Zondagsbrief. Het 
afdrukken van Op Weg stellen Wim Terpstra en Gert Langelaar uit tot 
volgende week. Een dikke pluim voor deze mannen is op zijn plaats. 
 
  

 De drukwerkgroep, het Beamteam, de redacties van Op Weg en de 
Zondagsbrief, de beheerders van de Facebookpagina, de website  en 
de gemeenteapp wensen u alle goeds voor de feestdagen en hopen u 
volgend jaar weer van mooie uitzendingen te voorzien en van alle 
nieuws uit de Ontmoetingskerk op de hoogte te houden. 
Op naar een communicatief jaar!  


